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                    Orde van dienst voor de Zondag 
                            25 februari 2024 om 9:30 uur 
                           vanuit de Moriakerk 
                            
Predikant: Ds. Peter van Bruggen 
Organist:  Ko Koole 
 
 
 
 
 
 

Orgelspel 
 
 
 
Welkom en mededelingen 
  
 
Zingen (staande): : Lied 543:    Gij zijt in glans verschenen 
 
 
 
 
Stil Gebed (staande) 
 
 
Votum en Groet (staande) 
 
 
 
 
Zingen: Lied/Psalm 8: 1, 3 en 4    
                                        Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 
 
 
Leefregels 
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Zingen: Lied/Psalm 84: 6   Want God onze Heer die ons mild 
 
    
                                                   
Kindermoment en Kinderlied:    
                                Zoals klei in de hand van de pottenbakker 
 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
 
 
 
Gebed  
 
 
Schriftlezing: Jeremia 18: 1 t/m 6 en Johannes 12: 20 t/m 27 
                                                                                                                  (NBV21) 
Bij de pottenbakker 
1 De HEER richtte  zich  tot  Jeremia: 2 ‘Ga  naar  de  werkplaats  van  een 
pottenbakker, daar zal  Ik  laten horen wat  Ik  je te zeggen heb.’ 3 Ik ging 
naar een werkplaats, waar een pottenbakker  juist 
op zijn draaischijf aan het werk was. 4 Als de pot die 
hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde 
hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich 
die  had  voorgesteld. 5 De HEER zei: 6  ‘Volk  van 
Israël,  Ik  kan  met  jullie  hetzelfde  doen  als  die 
pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn 
in  mijn  handen  als  klei  in  de  handen  van  een 
pottenbakker.  
 
Jezus spreekt over zijn dood 
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 
aanbidden. 21  Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen 
of  ze  Jezus  konden  zien. 22 Filippus  ging  dat  tegen Andreas  zeggen  en 
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samen  gingen  ze  naar  Jezus. 23 Jezus  zei:  ‘De  tijd  is  gekomen  dat  de 
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als 
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25   Wie zich aan 
zijn  leven vastklampt, verliest het, maar wie  in deze wereld  zijn  leven 
loslaat, behoudt het voor het eeuwige  leven. 26 Wie Mij dient moet Mij 
volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de 
Vader geëerd worden. 
27  Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit 
ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 

 
Deze Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands‐Vlaams Bijbelgenootschap 2021 

 
 
 
 
Zingen: Lied 912: 1, 4 en 5   Neem mijn leven, laat het, Heer 
 
 
 
 
Preek 
 
 
 
 

Zingen: Lied 653: : 1, 4 en 7   U kennen, uit en tot U leven 
 
 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
 
Collectemoment  (Filmpje Potgrondactie) 
 

 
Dankgebed en Voorbede 
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Zingen (staande) : Lied 885:   Groot is uw trouw, o Heer 
 
 
 
 
Zegen (staande), gevolgd door het gezongen Amen (3x)     
 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
Collecte 
 
De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk en diaconie. U kunt 
als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op: 
 

Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle NL 02 RABO 0314413588 
of College van kerkrentmeesters NL 57 RABO 0314400958 
 

De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Kerkverwarming                                   
  

U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op: 
 

Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle 
NL 02 RABO 0314413588 
 

Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 


